
Brief van Stijn Streuvels

Gisteren zat er in brief in de bus, aan mij gericht – ik zou bij God niet weten
waarom – en met als afzender : Stijn Streuvels, 7e Hemel. De datum van
afstempelen kon ik niet lezen, maar het was zeker geen flauwe grap van een of
andere gebuur. Je moet hem maar eens lezen :

Geboortedatum

Dag Allemaal (ik heb daar nooit in geschreven omdat dat toen nog Niet Voor
Iedereen was),

’t Is maar om te zeggen : ’t is hier koud in den hemel ; in d ’helle is ’t warmer.

Ik zie de laatste weken geregeld gasten sterven op de velo... Dat is niets in
vergelijking met Leven en Dood in den Ast ! Kerstekinderen lijk gulder moeten daar
tegen kunnen !

Zeg, als ge ne keer niet weet alwaar, rijdt dan eens Langs de Wegen, of rond De
Vlaschaard (niet te verwarren met de onuitgegeven slechtseller De Valschaard, van
enen ongeboren koereur. Voor hem is er al een plaatske gereserveerd in ’t vagevuur,
vanwege gebeurtelijks plagiaat. Nu ja, ‘k had beter ook hier en daar ne keer iets
afgeschreven van een ander, ’t is daar warmer dan hier. Maar internet bestond nog
niet, alleen een schepnet en nylonkousen).

Allee, ‘k ga ulder laten. Doe het goed, ’t naaste weekend, en ziet dat ge ulderen weg
niet verliest. Hierboven hebben ze allemaal zo’n bakske, GPS of zoiet, dat ze
gebruiken om iederen dag hun rondekes te doen.

Uw toegenegen supporter,

Stijn

Naschrift :
1- als ge in ’t korte ne keer in Ijvegem passeert, doe dan de groeten aan mijn

Lijsternest. Als ge niet verloren gereden zijt, tenminste.
2- Zeg tegen ulder kroniekschrijverke dat een beetje minder serieus ook mag.

Eerst over die kleren, dan over ne keer verkeerd rijden... ’t heeft tóch allemaal
geen belang, ne keer dat ge hier boven zit. In de koude.

---oooOOOooo---


